
Ongeneeslijk, niet uitbehandeld!
Palliatieve zorg is zorg die je krijgt als je niet meer beter wordt. Het doel van palliatieve zorg is dat jouw
leven zo fijn en goed mogelijk blijft. Want ook al is je lichaam niet meer te genezen, het leven kan je nog
wel veel te bieden hebben. Palliatieve zorg kan jou helpen om in deze periode nog te doen wat jij
belangrijk vindt.
Palliatieve zorg gaat over jouw lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften. Ook het
ondersteunen van je naasten (partner, familie) is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Het kan
rust geven om samen te praten over jouw wensen en grenzen. En als de zorgverleners weten wat jij
belangrijk vindt, kunnen ze daar rekening mee houden. Maak het gesprek hierover onderdeel van je
leven en neem deel aan de activiteiten in de Week van de Palliatieve Zorg. Tijdens diverse activiteiten
wordt je uitgenodigd na te denken over wat jij nodig hebt om iedere dag zo fijn mogelijk te leven. Ook
als de dood nabij is. Want als je stil staat bij de dood, dan ben je nog meer bezig met het leven.

Week van de palliatieve zorg
van 9 tot 13 oktober 2023

Met thematafels en een theatervoorstelling wordt extra aandacht
gevraagd voor palliatieve zorg in de regio Oss-Meierijstad-Maashorst. 

PROGRAMMA

 Maasland, St. Sebastianusstraat 5 in Herpen 
 Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland
 Watersteeg, Reigerdonk 37 in Veghel 

Thematafels van 9 tot 13 oktober
Op de thematafels vind je informatie over palliatieve zorg in onze regio, over palliatieve zorg in het
algemeen en over de organisaties die palliatieve zorg leveren. De thematafels zijn op de volgende
locaties te vinden: 

Theater van de Laatste Dagen, 11 oktober van 19.00 tot 20.30uur
Op woensdag 11 oktober wordt de theatervoorstelling "Theater van de Laatste Dagen" georganiseerd bij
de Pas in Heesch. Op meeslepende wijze vertelt de Amsterdamse Ada Vogelesang hoe ze de zorg voor
een huis vol palliatieve patiënten op zich heeft genomen. Ze krijgt hulp van een oude, wijze man die
haar gaandeweg de 'wetten' van de palliatieve zorg bijbrengt. De voorstelling is een pleidooi voor
integere aandacht voor de palliatieve patiënten en hun naasten.

Locatie: Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4, 5384 BZ Heesch, zaal A
Datum:  Woensdag 11 oktober 2023
Tijd:       19.00 - 20.30 uur

Opgeven hoeft niet, de voorstelling is gratis. Iedereen is welkom!

Graag tot ziens bij de 'Week van de Palliatieve Zorg’!!Graag tot ziens bij de 'Week van de Palliatieve Zorg’!!


